Kapitaal ligt voor het oprapen in uw straat...

Heeft u de unit de ‘Meeuw’ op de Woenselse Markt al gezien? Dit is onze werkplek.
Wif zifn twee kunstenaars, len van Gemert en Jan Hein van Melis. Namens het profect
HemelrijkenGilde BV’ zijn wif al enkele maanden aan het werk in uw buurt. Wij zijn
bezig de bjjzondere verhalen, oftewel het creatief kapitaal, die kleur geven aan Oud
Woensel te verzamelen. Dit doen we, omdat wij erin geloven dat het creatieve talent
een positieve bijjdrage kan leveren aan de geplande wijkvernieuwing.

Om u met onze werkzaamheden kennis te laten maken, organiseren wij voor u op
donderdag 25 november a.s een grootse ‘Bolprikoptocht’. Wij nodigen u uit om vanaf
18.15 in de ‘Meeuw’ te komen [naast Rianne bruidsmode] voor een kopje koffie en
thee. Daarna zullen we in het gezelschap van uw buurtbewoners een wandeling
maken door de buurt. In het schijnsel van de maan en onder begeleiding van
sfeervolle muziek wandelen we langs interessante plekken, mensen en
gebeurtenissen, die bijzondere betekenis aan de wijk geven. Bij deze speciale
plekken zal er een ‘prikbol’ geplaatst worden, zodat voor iedereen zichtbaar wordt
waar bijzonderheden verborgen zijn in uw wijk. We sluiten deze avond af met een
drankje en een hapje in de ‘Meeuw’.

Ook willen wij u uitnodigen voor zaterdag 27 november a.s. bij de 'Meeuw’, van 10.00
uur tot 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 15.00 uur.

Boven op het dak zullen kinderen van de lokale ‘Brede School Fellenoord’, zich
speciaal voor u verzamelen. Stelt u zich voor: de kinderen vertellen hun bijzondere
verhalen in een buis en u kunt via een ‘oorschelp’ genieten van de beleving over deze
buurt van de jongste onder ons.

Groetjes,

len van Gemert en Jan Hein van Melis
06-19524443 en 06-53448742
hendrienfdmac.com en maatschap-vanmelis@planet.nl

R, W Ry

P.s. Wij hebben al heel veel bijzondere verhalen en anekdotes verzameld uit uw wijk, maar
weten dat we nog niet eens de helft hebben verzameld van alle interessante .
wetenswaardigheden rondom uw buurt. Daarom willen wij u graag uitnodigen om op vrijdag
eens een kijkje in de ‘Meeuw’ te nemen en uw bijzondere verhaal met ons te delen...



